FreeM y Lungs

zuurstof ToT Nadenken NieUWSbl‘i e-l:

Gegroet beste mede-ijveraar voor een rookvrije omgeving,

Om deze allereerste nieuwsbrief plechtig voor geopend te verklaren, heb ik net een fles
champagne achterover geslagen en beginnen doen we met een newsflash om U tegen te
zeggen.

De VZW Free My Lungs staat nog in zijn kinderschoenen en om grotere schoenen te
kunnen kopen is er geld nodig! Op VRIJDAG 26 NOVEMBER organiseren we om die
reden (en ook wel omdat we u in meest sexy outfit willen tegenkomen) een grootse fuif in
jongerencentrum Bouckenborgh te Merksem. Allen daarheen dus! Wij kunnen uiteraard
ook uw helpende hand gebruiken tijdens deze fuif, dus indien u zich geroepen voelt, aarzel
niet! Eeuwige roem en een dikke smakkerd van het bestuur zullen u te beurt vallen.
Waarom nog wachten om te feesten? Per e-mail ( freemylungs@hotmail.com ) kan u
indien gewenst nog meer info verwerven. Deins ook niet terug om ons te stalken in
verband met dit onderwerp (verder kicken we niet zo op stalken).

De actieve leden zijn momenteel volop bezig met het werven van nieuwe leden. Daarbij
worden kosten noch moeite gespaard. Er zijn prachtige folders van de VZW gedrukt en die
pogen we te verspreiden op strategische plaatsen. Maar ook u, fantastisch lid dat we
aanbidden, zou ons hier nog eens een hart onder de riem kunnen steken. Maak uw
familieleden, vrienden, kennissen, buren, ... (voor ons part desnoods uw huisdieren) warm
voor ons gedachtegoed en overtuig hen om lid te worden. Enkel als de VZW blijft
groeien, kunnen we een steeds voornamere rol van betekenis gaan spelen. En om te
groeien hebben we dus Petit Gervais én nieuwe leden nodig. Voor slechts 12 euro (6 euro
voor —18 jarigen) kan u of uw lief, uw bomma, ... een trots lid worden van onze fijne
bende. Een kleine hap uit uw budget, maar een grote sprong voorwaarts in de rookstrijd,
zou Neil Armstrong zeggen. Voor meer informatie: bezoek www.freemylungs.tk of
contacteer ons via e-mail.

Rokers en niet-rokers zou ik hier willen vragen om uit hun sloffen te schieten.
Rokers, hou vanaf nu rekening met ons, niet-rokers. Wij moeten altijd lijdzaam proeven
van uw sigarettenrook waar we van walgen. Rook in een rookkamertje, rook op straat, rook
in uw eigen huis, maar rook niet waar niet-rokers zijn! Liefst van al: stop met roken! Smijt
uw resterende sloffen weg en speel niet langer met uw én met onze gezondheid. U houdt
vermoedelijk toch niet van een stinkende adem, beverige handen en geelbruine, rotte
tanden?

Niet-rokers, laat ons niet langer lijdzaam toekijken hoe iemand onze longen vervuilt!
Schiet uit uw sloffen als de rook u stoort, want dat is niet meer dan normaal. WIJ hoeven
niet vroeger te sterven omwille van HUN sigaret, toch? Doorbreek dat taboe (ik klink als
de paus) en strijd mee voor een rookvrije omgeving!

Om duidelijk te maken dat we hier niet uit onze nek kletsen, hierna nog enkele bevindingen
die aantonen dat er opgetreden moet worden tegen de vijand roken.
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